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Verwerping en onheilsvoorspellingen (6:60-71)
60 Velen dan van zijn discipelen die dit hadden gehoord, zeiden: Dit woord is hard, wie kan het aanhoren? 61 Jezus nu wist
bij Zichzelf dat zijn discipelen daarover mopperden, en Hij zei tot hen: Valt u hierover? 62 [Wat] dan, als u de Mensenzoon ziet
opvaren waar Hij tevoren was? 63 De Geest is het die levend maakt; het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u
heb gesproken, zijn geest en zijn leven. 64 Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van [het] begin af
wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou overleveren. 65 En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand
tot Mij kan komen, tenzij het hem van de Vader gegeven is. 66 Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug
en wandelden niet meer met Hem. 67 Jezus dan zei tot de twaalf: Wilt u soms ook weggaan? 68 Simon Petrus antwoordde Hem:
Heer, naar wie zullen wij toe gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. 69 En wij hebben geloofd en erkend dat U de Heilige
van God bent. 70 Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u, de twaalf uitverkoren? En één van u is een duivel. 71 Hij nu sprak
van Judas Iskariot, [de zoon] van Simon; want die zou Hem overleveren, één van de twaalf.

Jezus luidt de Nieuwe Exodus in – Jahweh zijn bewaring en voorziening

1. Het voeden van de 5000: Jezus als de profeet na Mozes   (6:1-15)
2. Wandelen op het water: Jezus als de ‘Ik Ben’    (6:16-21)
3. Boodschap in Kapernaüm: (daarom) Jezus als het Brood des Levens   (6:22-59)
4. Verwerping en onheilsvoorspellingen   (6:60-71)
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Velen wenden zich af…  de scheidingslijn wordt duidelijker (6:60-71)
59 Deze dingen zei Hij in [de] synagoge, toen Hij leerde in Kapernaüm.
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 Men moet de Geest laten waaien waarheen Hij wil een kritiekop het proberen Jezus te vatten vanuitmenselijk perspectiefmenselijk perspectief

 Jezus wist vanhet begin af wie het waren die ‘niet geloofden’ en wie het was die Hem zouoverleveren voorkennis?

59 Deze dingen zei Hij in [de] synagoge, toen Hij leerde in Kapernaüm.
60 Velen dan van zijn discipelen die dit hadden gehoord, zeiden: Dit woord is hard, wie kan het aanhoren? 61 Jezus nu wist
bij Zichzelf dat zijn discipelen daarover mopperden, en Hij zei tot hen: Valt u hierover? 62 [Wat] dan, als u de Mensenzoon ziet
opvaren waar Hij tevoren was? 63 De Geest is het die levend maakt; het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u
heb gesproken, zijn geest en zijn leven. 64 Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van [het] begin af
wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou overleveren. 65 En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand
tot Mij kan komen, tenzij het hem van de Vader gegeven is. 66 Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug
en wandelden niet meer met Hem. 67 Jezus dan zei tot de twaalf: Wilt u soms ook weggaan? 68 Simon Petrus antwoordde Hem:
Heer, naar wie zullen wij toe gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. 69 En wij hebben geloofd en erkend dat U de Heilige
van God bent. 70 Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u, de twaalf uitverkoren? En één van u is een duivel. 71 Hij nu sprak
van Judas Iskariot, [de zoon] van Simon; want die zou Hem overleveren, één van de twaalf.

 Jezus’ woorden zijn ‘stuitend’ omdat ze ‘vastomlijnd’ zijn maar wat als ze gerechtvaardigdworden door dehemelvaarthemelvaart?

 Men moet de Geest laten waaien waarheen Hij wil een kritiekop het proberen Jezus te vatten vanuitmenselijk perspectiefmenselijk perspectief

 Jezus wist vanhet begin af wie het waren die ‘niet geloofden’ en wie het was die Hem zouoverleveren voorkennis?



Velen wenden zich af…  de scheidingslijn wordt duidelijker (6:60-71)
59 Deze dingen zei Hij in [de] synagoge, toen Hij leerde in Kapernaüm.
60 Velen dan van zijn discipelen die dit hadden gehoord, zeiden: Dit woord is hard, wie kan het aanhoren? 61 Jezus nu wist
bij Zichzelf dat zijn discipelen daarover mopperden, en Hij zei tot hen: Valt u hierover? 62 [Wat] dan, als u de Mensenzoon ziet
opvaren waar Hij tevoren was? 63 De Geest is het die levend maakt; het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u
heb gesproken, zijn geest en zijn leven. 64 Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van [het] begin af
wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou overleveren. 65 En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand
tot Mij kan komen, tenzij het hem van de Vader gegeven is. 66 Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug
en wandelden niet meer met Hem. 67 Jezus dan zei tot de twaalf: Wilt u soms ook weggaan? 68 Simon Petrus antwoordde Hem:
Heer, naar wie zullen wij toe gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. 69 En wij hebben geloofd en erkend dat U de Heilige
van God bent. 70 Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u, de twaalf uitverkoren? En één van u is een duivel. 71 Hij nu sprak
van Judas Iskariot, [de zoon] van Simon; want die zou Hem overleveren, één van de twaalf.

 Jezus’ woorden zijn ‘stuitend’ omdat ze ‘vastomlijnd’ zijn maar wat als ze gerechtvaardigdworden door dehemelvaarthemelvaart?

 Men moet de Geest laten waaien waarheen Hij wil een kritiekop het proberen Jezus te vatten vanuitmenselijk perspectiefmenselijk perspectief

 Jezus wistvan het begin af wie het waren die ‘niet geloofden’ en wie het was die Hem zouoverleveren voorkennis?

 Jezus’ vraag aan de 12 nadat velenHem opgeven Petrus reactie;Heer tot wie anders kunnen wij gaan?!

59 Deze dingen zei Hij in [de] synagoge, toen Hij leerde in Kapernaüm.
60 Velen dan van zijn discipelen die dit hadden gehoord, zeiden: Dit woord is hard, wie kan het aanhoren? 61 Jezus nu wist
bij Zichzelf dat zijn discipelen daarover mopperden, en Hij zei tot hen: Valt u hierover? 62 [Wat] dan, als u de Mensenzoon ziet
opvaren waar Hij tevoren was? 63 De Geest is het die levend maakt; het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u
heb gesproken, zijn geest en zijn leven. 64 Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van [het] begin af
wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou overleveren. 65 En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand
tot Mij kan komen, tenzij het hem van de Vader gegeven is. 66 Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug
en wandelden niet meer met Hem. 67 Jezus dan zei tot de twaalf: Wilt u soms ook weggaan? 68 Simon Petrus antwoordde Hem:
Heer, naar wie zullen wij toe gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. 69 En wij hebben geloofd en erkend dat U de Heilige
van God bent. 70 Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u, de twaalf uitverkoren? En één van u is een duivel. 71 Hij nu sprak
van Judas Iskariot, [de zoon] van Simon; want die zou Hem overleveren, één van de twaalf.

 Jezus’ woorden zijn ‘stuitend’ omdat ze ‘vastomlijnd’ zijn maar wat als ze gerechtvaardigdworden door dehemelvaarthemelvaart?

 Men moet de Geest laten waaien waarheen Hij wil een kritiekop het proberen Jezus te vatten vanuitmenselijk perspectiefmenselijk perspectief

 Jezus wistvan het begin af wie het waren die ‘niet geloofden’ en wie het was die Hem zouoverleveren voorkennis?

 Jezus’ vraag aan de 12 nadat velenHem opgeven Petrus reactie;Heer tot wie anders kunnen wij gaan?!



Het Loofhuttenfeest: De Nieuwe Voorziening (7:1 – 8:59)
Het levende water (7:1-52) , De overspelige vrouw (7:53–8:11) en Het licht van de wereld (8:1-59)

Inleiding & kenmerken:

1. Jezus’ steeds duidelijkere beweringen - en de vijandigheid die ze oproepen. (vgl. 1:11-12)

2. Van manna tot Loofhuttenviering van Jahweh's voorziening en aanwezigheid in het land.
3. Zij die “het weten” blijven falen in het “begrijpen” - het verhaal van de blinde man.
4. De kwestie van “zoonschap” - zonen van Abraham?

Jezus afwijzen betekent dat je een zoon van de leugenaar bent.
5.    Jezus is uiteindelijk Israëls trouwe herder.
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Het Loofhuttenfeest:  Israëls trouwe Herder (7:1 – 10:21)
Overzicht:

A. 7:17:1--1313:terug naar Jeruzalem voor het LOOFHUTTENFEEST

B. 7:147:14--5252:Jezus als het eschatologische levende waterdat uit de Nieuwe Tempel stroomt
1. 7:14-36: Jezus' identiteit (is hij de Christus?) en de Joodse reactie

a. vers 14-24: Jezus over de bron van zijn onderwijs; en oordeel (Mozes, sabbat)
b. vers 25-31: speculatie en verdeeldheid over Jezus' identiteit
c. vers 32-36: pogingen om Jezus te arresteren

2. 7:37-52: Jezus als het levende water en de Joodse reactie
a. vers 37-39: onderricht over Jezus' identiteit: het levende water
b. vers 40-44: speculatie en verdeeldheid over Jezus' identiteit
c. vers 45-52: pogingen om Jezus te arresteren

C. 7:537:53--8:118:11:de vrouw die betrapt is op overspel
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Het Loofhuttenfeest:  Israëls trouwe Herder (7:1 – 10:21)
Overzicht:

D. 8:128:12--5959:Het kader: Jezus als licht van de wereld
1. 8:12-30: getuigenis van Jezus
2. 8:31-47: de ontoereikendheid van Abrahamitische afkomst
3. 8:48-59: Jezus' getuigenis over zichzelf leidt tot de dreiging van de uiteindelijke terechtstelling

E. 9:19:1--4141:Jezus als het licht van de wereld: de genezing van de blinde man
1.9:1-12: het teken: de genezing van de blinde man
2. 9:13-34: Farizeeën onderzoek waarbij de man, familie, vrienden en kennissen betrokken zijn
3. 9:35-41: debetekenis van het teken: geestelijke blindheid

F. 10:110:1--2121:Jezus als de ware Herder leider van zijn volk
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